
1. Het kerkgenootschap heeft ten doel: 

a. het prediken van het woord van God met als doel het maken van nieuwe bekeerlingen; 

b. het discipelschap van nieuwe bekeerlingen om hen te helpen te wandelen in de voetsporen en in het karakter van Jezus 

Christus; 

c. het helpen van elke persoon bij het vinden en vervullen van hun levensmissie; 

d. het promoten van bijbelse uitmuntendheid in Christelijk leven; 

e. het doen opgroeien van winnaars in alle wegen, aspecten en omstandigheden in het leven door op de bijbel gebaseerd 

     motiverend onderwijs en training; 

f. het toepassen van positieve bijbelse invloeden in de maatschappij; 

g. het geven van algemene hulp aan samenwerkende kerken waar dat mogelijk is;  en voorts al hetgeen met een en ander 

    rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 


